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Rondzendbrief TRUD Bulgarije 

 
‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ 

Exodus 14:14 

 
 

 

Beste vrienden, 
In het afgelopen halfjaar is de personele bezetting binnen het bestuur gewijzigd. Jan en Erna zijn per mei 2023 

gestopt met hun activiteiten binnen TRUD. Ze hebben jarenlang een waardevolle bijdrage geleverd, dank daar 

voor! Gelukkig blijft Jan de website (die vereist is voor ANBI-status) wel ondersteunen. Daar hebben de overige 

leden te weinig kaas van gegeten. Marijke v/d Struik is verwelkomd binnen het bestuur. Zij zal het secretariaat 

overnemen van Erna. We zijn blij en danken de Heer dat Hij voorziet. In dit geval ‘in levende lijve’! 

We hebben maandelijks contact met Natalia. Zij is o.a. druk met het uitdelen van de talrijke voedselpakketten. 

Helaas blijven de prijzen voor levensmiddelen maar stijgen. Dit komt door de oorlog in Oekraïne en daarmee het 

fors teruggelopen toerisme en een instabiele overheid. Het leven voor onze broeders en zusters in Bulgarije wordt 

zwaarder en zwaarder. Uw en onze steun voor hen blijft onverminderd nodig! 

Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,  
Rob de Lange, voorzitter 

 

Sponsoring schoolkinderen 

Het afgelopen jaar mochten we 14 kinderen op de basisschool in Kableshkovo van warme maaltijden voorzien. In 

samenwerking met deze school wordt gekeken naar kinderen uit gezinnen waar dat het meeste nodig is. Hoewel 

de prijzen voor levensmiddelen enorm gestegen zijn, is het Natalia van onze partnerstichting ‘Samaritaanse 

vrouwen’ opnieuw gelukt om een restaurantje te vinden die goede maaltijden verzorgt voor een betaalbare prijs. 

Kerkje Ravna Gora 
De leden van de werkgroep zijn al langer bezig om het kerkje gebouwd te krijgen. TRUD werkt hierin samen met 

PKN gemeente van bijzondere aard de Ontmoeting, dhr. E. Deurnink (vastbau.de) en Stichting BroDa. De 

bureaucratische molen vraagt om veel geduld. Het stuk grond (600m2) is reeds toegezegd door de gemeente 

Ravna Gora. De provincie moet nog toestemming geven voor de wijziging van het bestemmingsplan (geen park, 

maar kerk). 

Om de registratie van de kerkelijke gemeente te vereenvoudigen, is besloten om de Ravna Gora gemeente onder 

de grote Pentacosta gemeente te laten vallen. Natalia is lid van deze gemeente. Ledenadministratie en 

boekhouding zijn dan al beschikbaar. Daarnaast kan Ravna Gora eenvoudig gebruik maken van het personele 

netwerk in Burgas. 

Er is zo’n € 25.000,- nodig. Daarvan is nu € 15.000,- aan giften ontvangen. Ook de GZB, waar we goede contacten 

mee onderhouden, heeft hiervoor een donatie gedaan. Voor beide zijn wij erg dankbaar. 

Zodra de ambtelijke molens volledig groen licht geven, start de bouw. Ook al is de financiering op dat moment 

nog niet volledig rond. ‘Als de Heer dat kerkje verlangt, dan kómt dat kerkje er.’ Het kerkje wordt ingericht op ca. 

100 personen en is eenvoudig te vergroten. Voor water, elektriciteit, toilet, podium en inrichting van de ruimte 

rondom de kerk is in de financiën voorzien. 
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Financiën  
Tot nu toe mochten wij dit jaar ruim € 2.700,- ontvangen. Grote dank aan God! Ook opnieuw onze hartelijke dank 
aan alle meelevende gemeenteleden, familie, vrienden, bekenden en organisaties die ons jaar in, jaar uit blijven 
steunen. Het is erg bijzonder om te zien dat we van verschillende kanten al toezeggingen en bedragen mogen 
ontvangen voor het kerkgebouw in Ravna Gora. Door de inflatie stijgen ook de kosten van voedsel en andere 
levensbehoeften in Bulgarije. Stichting TRUD gebruikt waar nodig een deel van de eigen reserves om extra geld 
over te maken, zodat het uitdelen van voedselpakketten doorgang kan blijven vinden. 

Nogmaals onze dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid! 

Afscheid en dankwoord Jan & Erna 
Sinds 2015 zijn we in het bestuur gekomen van Stichting TRUD. We hebben een gezegende tijd ervaren. We zijn 

dankbaar voor zoveel mooie, bemoedigende herinneringen die we hebben gekregen door de reizen naar Bulgarije. 

Ook mochten we positieve en wonderlijke ontwikkelingen hier in Nederland ervaren voor de stichting.  

We danken u als sponsor voor de stichting. Elke euro die u doneert komt op een goede plaats terecht. We hebben 

de (sponsor)kinderen op school of thuis bezocht, we hebben mensen met (uw) kleding kunnen voorzien, we zien 

regelmatig foto's van Natalia die de voedselpakketten verdeelt etc. Daarnaast werden we vrij onverwacht 

gevraagd om het woord te verkondigen. Daarbij hebben we ervaren hoe het is om je geleid te voelen door Gods 

Geest. Zowel voor een grote kerkgemeente in de grote havenstad Burgas, als in hele kleine huisgemeentes in 

diverse dorpen. Denk aan een kleine kring in de tuin (of versleten caravan). Bij beide situaties werd er verwacht 

dat we het geloof, de hoop en Zijn liefde met deze mensen deelden. Mensen die we niet kenden en waarvan we 

al helemaal de taal niet van spraken. Als een waterval kwamen de woorden (tijdens verkondiging of gebed), 

woorden die vertaald werden door Natalia. Mensen werden zo vervuld met Zijn geest: ze gaven getuigenissen, er 

werd gebeden en liederen gezongen. Ik kan niet uitleggen hoe het is om zo deze hoopvolle toekomst, in woord 

en daad met deze mensen te kunnen delen. Het heeft niks met onze inzet te maken, maar alles met Zijn zegen: 

iets waar we allemaal op mogen vertrouwen. Wij denken echter dat het goed is dat Jan en ik  deze taak weer over 

dragen aan anderen. Wellicht dat we de diverse dorpjes en de Samaritaanse vrouwen nog weer eens gaan 

bezoeken. Zijn weg is de beste! We bidden voor Zijn zegen voor de mensen in Bulgarije, U als lezer van deze 

nieuwsbrief en wellicht ook iemand die stichting TRUD ondersteunt.  

Bulgarije Kledinghulpreis  | Jan en Herma van der Klis 

Zaterdag 17 Juni hopen wij naar Bulgarije te gaan. Met onze Volkswagen-bus vol met kleding en andere 

hulpgoederen voor arme gezinnen en alleenstaanden. We reizen weer af naar de dorpen in de regio Burgas. We 

hopen daar ook weer diverse Christelijke huisgemeentes te bezoeken, samenkomsten te houden, het 

Evangelie door te geven en hulp en bemoediging te brengen. Zo hopen wij, na een vierdaagse heenreis, daar 10 

dagen te blijven, om daarna in vier dagen terug te reizen en thuis te komen in Almelo. 

Bidt u mee voor een veilige reis en gezegende tijd daar onder Gods leiding en bescherming? 

 

 Voorbeeld 
kerkje Ravna 
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